
Hef je hoofd omhoog 

We hebben een heerlijke tijd van aanbidding gehad. Ik geniet altijd van deze momenten. 

Jezus Christus als middelpunt van mijn gedachten. Denken aan zijn goedheid, genade, trouw, 

liefde. In die momenten heb ik zowel een houding van ontzag, maar ook van verwondering. 

En het smaakt altijd naar meer😊Herkenbaar? 

Hoe gaat het met je? In wat voor fase bevind je je momenteel?  

In welke mate hebben je omstandigheden invloed op je geloofsleven?  

Herken je het dat moeilijke omstandigheden of andere omstandigheden zoals drukte, 

afleiding in je leven invloed kunnen hebben op je geloofsleven?  

 

Vandaag wil ik in deze preek ahv de brief aan de Colossenzen antwoord geven op de vraag:  

 

 

Eerst wil ik een beetje context geven over de brief van Paulus aan de Colossenzen.  

Colosse was een klein stadje in Klein-Azië, in het achterland van Efeze. De gemeente in 

Colosse bestond uit enkele huiskerken. Het was geen grote kerk, maar het geloofsleven was 

duidelijk aanwezig (Coloss. 1:5-6) 

Deze brief aan de Colossenzen is geschreven door Paulus vanuit de gevangenis.  

Er zijn betere omstandigheden denkbaar😊  

Paulus heeft de gemeente in Colosse niet zelf gesticht. Was daar ook nog nooit persoonlijk 

geweest (zie 2:1) Epafras heeft deze gemeente waarschijnlijk gesticht.  

Tijdens het schrijven van deze brief zat hij samen hij met Paulus in de gevangenis.  

 

Ik stel me zo voor dat dat best moeilijk geweest kan zijn voor de gemeente, zonder 

voorganger. Vooral ook vanwege druk van buitenaf (zoals dwaalleer).  

Destijds was het nog niet mogelijk om d.m.v. social media snel met elkaar te communiceren. 

De preek van vandaag sluit aan op recente preken. Met name de preek van Richard Klomp 

van 21 april heeft een goed fundament gelegd. Hij heeft gesproken over: 

 

Colossenzen 2: 6-15 NBV 21 

Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt.  

Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees 

vervuld van dankbaarheid. 

 

Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op 

menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op 

Christus. 

 

Want in Hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en in uw eenheid met Hem, 

het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld. 

In Hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van 

Christus, door alles wat aards in u is af te leggen. 

Hoe blijven we zowel als gemeenschap (kerk) als individuele gelovige sterk temidden van moeilijke omstandigheden? 

 

 

 

HoeHoe 
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Toen u gedoopt werd bent u immers met Hem begraven, en met Hem bent u ook tot leven 

gewekt, doordat u gelooft in de kracht van de God die Hem uit de dood heeft opgewekt. 

 

U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met 

Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document 

met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, nietig verklaard en het weggedaan door 

het aan het kruis te nagelen. 

 

Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te schande 

gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. 
 

Het fundament van ons geloofsleven is het evangelie (het goede nieuws) 

 

* Evangelie dat Jezus de ware Heer is  

(vs 15 Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten) 

* Evangelie dat Gods Koninkrijk gekomen is en zal komen door de aanwezigheid van Jezus. 

(vs 9 Want in Hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig) 

* Evangelie van redding en verzoening met God  

(vs 13 maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze zonden 

kwijtschold) 

 

Er is maar 1 evangelie!  

En het evangelie is veelomvattend. Het omvat het individu, maar ook de kosmos en alles wat 

daar op en onder is.  

 

Dit evangelie is door Jezus gedemonstreerd op aarde en is verder onderwezen door de 

apostelen naar de kerken. En ook vandaag is dit nog steeds ons fundament. 

 

Voor dit evangelie hebben door de eeuwen heen veel mensen hun leven opgegeven 

(leefden in moeilijke omstandigheden).  

 

Ook vandaag zijn er christenen in de wereld die niet vrij voor dit geloof kunnen uitkomen.  

Ze worden vervolgd, gediscrimineerd, verbannen of zelfs gedood.  

 

Gelukkig mogen wij in vrijheid voor ons geloof uit komen.  

Neem de vrijheid die we vandaag hier op aarde hebben echter niet als vanzelfsprekendheid.  

Ook wij kunnen hier in Nederland te maken krijgen met invloeden van buitenaf die impact op 

ons geloofsleven kunnen hebben.  

(bijvoorbeeld discriminatie, verdrukking, oorlog, maar denk ook dwaalleer of simpele dingen 

zoals de drukte van het leven die ons volledig kan opslokken) 
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Net als de Colossenzen worden ook wij aangespoord om onze ogen te richten op dat wat 

boven is. 
 

Colossenzen 3: 1-4 NBV 

Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus 

zit aan de rechterhand van God.  Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.  

U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.  

En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen. 

 

Richt u op wat boven is 
Paulus schrijft dat de gemeente zich moet richten op wat boven is.  

Niet blind staren naar de (moeilijke) omstandigheden op aarde, maar streven, zoeken naar 

wat boven is. Dit vraagt om een actieve houding.  

Het gaat over een bewuste keuze maken om je te richten op wat boven is. 

 

Wat is er dan boven? 
Waar mogen onze gedachten dan naar uit gaan?  

 

1. Streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God 

Het eerste antwoord gaat niet om een ‘wat’, maar om een ‘wie’.  

 

Jezus Christus zit boven bij Onze Vader!  
Afgelopen donderdag hebben we stil gestaan bij de hemelvaart van Jezus Christus. 

In de hemel zit Jezus niet alleen maar te chillen aan de rechterhand van de Vader.  

Nee, Hij is actief! Hoe? 

A Jezus is Heer (zie o.a. 1 Kor. 15) 

Hij houdt zich bezig met het uitvoeren van Gods plan met de wereld.  

Aan Hem is alle macht gegeven in de hemel en op aarde (Matt 28:18). 

 

Wij als gelovigen worden vandaag aangespoord om Jezus voor ogen te houden.  

Om te investeren in die persoonlijke relatie met Hem.  

Boven alle andere dingen is dat onze eerste doelstelling (zie ook beleidsplan Jefta) 

 

Jezus is niet alleen Heer, Hij is ook onze Hoogepriester. 
 

B Jezus is Hoogepriester (zie bijv. Hebreeën 10) 
Jezus bidt voor Zijn schepping, voor de gelovigen, voor Zijn volk.  

Hij pleit ons vrij. Hij vertegenwoordigt ons bij de Vader. Hij is het eeuwigdurend verbond.  

Er hoeven geen onschuldige lammetjes meer geslacht te worden, Jezus zelf is het perfecte 

offer.  
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Jezus vertegenwoordigt de aarde in de hemel.  

Zie bijvoorbeeld hoe matroesjka poppetjes in elkaar passen, maar ook als individu bestaan.   

 

Wij zijn als gelovigen ‘in’ Jezus dood, opstanding en hemelvaart verbonden met Hem / 

verborgen in Hem. Dat betekent dat wij door, in, met Jezus in de tegenwoordigheid van God 

leven, terwijl we met ons aardse lichaam nog hier op aarde zijn. Mysterieus he?! 

 

Op Moederdag is het fijn om de link te leggen naar Jezus.  

Hij is als een zorgzame moeder (en vader) die voor haar kinderen bidt en ons 

vertegenwoordigt bij de Vader.  Daarom mogen wij ook zonder schroom en schaamte 

naderen tot onze hemelse Vader. Ook al vinden we dat soms moeilijk door onze 

omstandigheden op aarde. 

 

Het tweede waar we ons op mogen richten heeft te maken met de zekere verwachting 

(hoop) die we als gelovigen mogen hebben over de toekomst, namelijk: 

 

2. Jezus zal vanuit de hemel terug keren naar de aarde 
En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen. 

 

Er komt een dag dat Jezus weer terug zal keren naar de aarde.  

De Colossenzen leefden in hoop, keken uit naar de dag die komen zal.  

Tuurlijk leefden ook zij op aarde, hadden zij ook te maken met aardse dingen.  

 

Maar Paulus spoort hen aan om gefocust te blijven op de hemel.  

Ook wij worden aangespoord om de terugkomst van Jezus naar de aarde te verwachten.  
 
 

 

 

Toepassing – Hoe richten we ons op wat boven is? 
Paulus geeft praktisch onderwijs over hoe je dit in de praktijk kunt toepassen. 

Eerst schrijft hij wat je niet zou moeten doen, namelijk bezig zijn met aardse dingen: 

 

Colossenzen 3:  5-10 NBV 

Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en 

ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –,  want om deze dingen treft Gods toorn degenen die 

hem ongehoorzaam zijn.  Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd,  maar nu moet u 

alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet, nu u de 

oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt  en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds 

vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. 

Zie je uit naar de terugkeer van Jezus naar de aarde? 
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(Ik ga hier nu niet verder op in. Deze tekst kan wel helpen om je leven te reflecteren) 

 

Daarna schrijft hij wat je wel zou moeten doen, namelijk bezig zijn met hemelse dingen: 

 

Colossenzen 3:  12-17 NBV 

Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich 

kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.  

Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer 

u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.  En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die 

u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want 

daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.   

 

Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen;  

 

onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen 

voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de 

naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. 

 

Voor iedere gelovige is het van cruciaal belang dat de woorden van Christus rijkelijk aanwezig 

zijn in het leven. Als we zeggen dat Christus ons leven is dan betekent dat dat we vol zijn van, 

Zijn liefde, Zijn vrede, Zijn woorden, Zijn aanwezigheid 

We worden aangespoord om daar bewust en actief naar te verlangen, te zoeken, te streven. 

 

Het woord dat Paulus gebruikt (zēteite) is een werkwoord: zoeken, trachten, streven, 

verlangen naar.  

Het gaat niet zozeer om de activiteit, maar om de persoon die je zoekt: Jezus! 

Hij is wie we nodig hebben. En Hij geeft wat we nodig hebben. In alle omstandigheden.  

 

Persoonlijk verlang ik erg naar meer van God in mijn leven. Deze preek is ook voor mij. 

Voordat ik ga preken wil ik eerst een vurig hart hebben voor God.  

 

Volgende week zullen we Pinksteren vieren met elkaar.  

En dat is het derde wat uit de hemel gekomen is (en steeds weer komt): 

 

3. De Heilige Geest vanuit de hemel uitgestort op de aarde 

Volgende week vieren we Pinksteren.  

Hans heeft hier recent over gesproken en zal volgende week spreken over de uitstorting van 

de Heilige Geest. Daarom ga ik daar nu niet teveel op in.  

 

We hebben gezien dat Jezus de aarde vertegenwoordigt in de hemel. 

Je zou kunnen zeggen dat de Heilige Geest de hemel vertegenwoordigt op aarde.  
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Hij is het die ons onderwijst wat de Vader op Zijn hart heeft. Hij is het die ons vertroost en 

bemoedigt met het goede uit de hemel. 

Hij is het ook die de verspreiding van het evangelie bekrachtigt (denk bijvoorbeeld aan 

Handelingen) 

 

God is in ons aanwezig hier op aarde en met ons door de Heiige Geest.  

In alle omstandigheden. En wij zijn in Jezus bij de Vader in de hemel.  

Zo mysterieus, maar ook zo geweldig! 

 

 

Het volgende gebed wil ik uitspreken om woorden te geven aan de aansporing van vandaag: 

 

Open mijn ogen, Heer 

Ik wil Jezus zien 

 

Ik wil me uitstrekken en Hem aanraken 

En zeggen dat ik van hem hou! 

 

Open mijn oren, Heer 

En help mij te luisteren 

 

Open mijn ogen, Heer  

Ik wil Jezus zien!ㅤ 

 

(vertaald van lied Open our eyes – Steffany Gretzinger) 


